
Het verhaal van Zwarte Kaat, en de Heksenboom.

Het verhaal begint op Hoeve ten Vorsel. Hier woonde een jong gezin, en wel Dirk ten 
Vorsel en zijn vrouw Lisa, en hun zoon Floris. 
Op driekoningsnacht 1596 beviel Lisa van een zoon. Een kind geboren met de helm. 
Soms worden kinderen namelijk geboren terwijl de vruchtvliezen (de helm) nog niet 
gebroken zijn. Bij de geboorte zit het vlies dan nog rond het babyhoofdje.
Dit betekende veel geluk, mits het kind ook een moedervlek had, en dit kind had die 
moedervlek. Zo luidde de spreuk:

Met een helm op het hoofd en een vlek op het lijf
betekent jaren geluk en voorspoed zonder kijf
In het donker en de toekomst kan hij zien
en deelt geluk en rijkdom met familie bovendien.

In die tijd waren Bruno, en zijn vrouw Zwarte Kaat (een vrouw met lang zwart haar, 
dunne lippen en een haviksneus) de leiders van een roversbende die de Kempen vaak 
onveilig maakte. Hun roversnest werk Hellenend genoemd.

Toen Dirk zijn personeel wegzond, om het goede nieuws van de geboorte overal te 
vertellen, overvielen de bendeleden van Zwarte Kaat de onbeschermde hoeve, en 
roofden het pasgeboren kind om zo de gelukmakende krachten op henzelf te laten 
neerkomen. De rest van de bende roofde de hoeve leeg.
Dirk werd zwaargewond, en voor dood achtergelaten, maar overleefde het. 

Toen de bende 18 jaar later terugkeerde, werd Dirk alsnog door de bende van Zwarte 
Kaat vermoord, nadat ze hem in de ploeg hadden gespannen omdat hij zijn vrouw zou
hebben mishandeld. Leugens, die door Zwarte Kaat waren verspreid.

Later is Zwarte Kaat gevangen genomen, en onthoofd.
Ergens achter op het landgoed werd zij begraven, maar omdat er geen kruis op het 
graf mocht staan, werd er een boom op geplant.
Deze boom is nu de Heksenboom, die in 2019 is gekozen als “boom van het jaar”

De hele sage is te vinden op:
https://www.tenvorsel.nl/het-verhaal-van-zwarte-kaat-een-sage-uit-de-kempen
Hier lees je ook hoe moeder en de geroofde zoon weer samenkomen.

https://www.tenvorsel.nl/het-verhaal-van-zwarte-kaat-een-sage-uit-de-kempen


In de routes van 11,2 – 17,3 en 21,1 kilometer is er de mogelijkheid om deze 
“Heksenboom” toch te bezoeken

Op de 11,2 – 17,3 en 21,1 kilometer kun je 
op deze manier naar de Heksenboom.
Na knooppunt 47, ga je na een tijdje rechtsaf 
het brede pad op, en al snel weer linksaf.
Een stuk verder gaat de route schuin terug 
rechtsaf.
Op dit punt ga je iets rechtdoor, en links het 
landgoed op. Een stukje verder op dit pad zie 
je de Heksenboom, met de paaltjes 
eromheen. Hierbij staat de bank waarop te 
lezen is, dat hij boom van het jaar was in 
2019.
Hierna ga je de weg terug, om de 
kooppuntroute verder te volgen.

8,9 kilometer.
Heel kort nadat je van knooppunt 16 richting 
51 gaat, zie je rechts dit poortje. Hier ga je in,
en volgt het pad. Ga aan het einde rechsaf, en
vervolgens aan het einde van het pad linksaf.
Volg dit pad, totdat je de Boom, en de bank 
ziet.
Hierna ga je rechtdoor, het landgoed uit, en 
rechtsaf. Bijna meteen linksaf schuin het pad 
in. Volg nu de pijlen tot knooppunt 50, en 
vervolg naar 51. Hier ben je terug op de 
route. De route wordt nu 9,7 kilometer.

Speciaal voor de 8,9 kilometer.
Als je bang bent, er met de beschrijving niet uit te komen, stuur dan een mailtje naar 
peterverspeek@kpnmail.nl en ik stuur je het aangepaste .gpx bestand en kaartje.
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